EEN GESTOORDE DUIK

Heb je zin in avontuur?

In werk dat helemaal niet voelt als werk?

~ Kom bij ons, dan leren we je een fantastisch vak.
Een vakidioten-vak.

Een altijd-blijven-leren-vak.

In een tijd waarin iedereen achter een suf schermpje zit,

sta jij midden tussen de mensen.
Waar het gebeurt.

We leren je over knippen, kleuren en stylen.
Creéren.

Wat een kapperswaardige passé is.

Hoe je jouw eigen handtekening zet.

Wat buffelen is.

We leren je kijken, luisteren en voelen.
Zien wat nodig is om mensen te laten stralen.
Ik mag er zijn, zeggen ze als ze de deur uitstappen.

Bij ons kun je alle kanten op.
Kapper worden, ondernemer of trainer.
Of iets dat nog helemaal niet bestaat.

Durf je te zien wat je wil worden?
~ Als je springt, verleg je altijd je grenzen.
lets wat eerst krankzinnig lijkt, past ineens precies.

Weet je hoe dat voelt, thuiskomen op je werk?

De klanten om je heen verzamelen die jou vertrouwen?
Toveren met je team?

Kippenvel.

Zie je het voor je?



